
Vandaag was de aftrap van het thema Groene Genade in de Lichtboog. Bij Lichtkids ging 

het over psalm 103. Een bruggetje tussen de startdag en dit nieuwe thema: alle volken 

prijzen Hem én de hele schepping prijst Hem. De komende weken delen we inspiratie voor 

thuis met betrekking tot het thema Groene Genade. We gaan de dagen van de schepping 

langs en beginnen in deze eerste aflevering met de eerste dag: Licht!

Met elkaar kun je tijdens dit thema elke 

week een stukje verder met een kijkdoos 

over de schepping. Hier zie je hoe ze  dit bij 

Mozaïek hebben aangeboden. Onderaan de  

instructie staat een QR-code naar een leuk filmpje over licht.  

Nodig:   - Kartonnen schoenendoos.  

- Stickers, verf of papier om de doos mooi te versieren. 

Aan de slag:  

Maak aan de voorkant (smalle kant) een gat in de schoenendoos, waar je doorheen 

kunt kijken.  

Versier de doos aan de buitenkant, dus de deksel en de zijkanten van de doos. We 

gaan aan de slag met de schepping, dus je kunt er plaatjes van dieren op plakken of 

bijvoorbeeld sterretjes schilderen. Met de binnenkant gaan we in de komende 

weken aan de slag, dus die hoef je nu niet te versieren.  

Kijk door het gat in de doos en zie dat het donker is. Haal de deksel van de doos af. 

Nu is het licht. God schiep op de eerste dag: dag en nacht. Volgende week gaan we 

verder! 

In de Bijbel lezen we over Gods bedoeling met 

mensen, in de zorg voor de schepping. Het 

gaat niet zo goed met de aarde. We lezen ook 

over hoop en redding. Jezus is het licht van de wereld in het donker van de ellende.  

Welke emotie heb jij als het gaat over zorgen voor de schepping? Waar doe je dat al of 

hoe zou je dat kunnen doen in jullie omgeving? 

Luister samen het lied ‘Dan bent U met ons’ van 

Schrijvers voor Gerechtigheid. Waar zie jij God 

aan het werk? Hoe kun je aansluiten? 

 

Wil je een beeld van hoe de 

scheppingsweek er uit zag? In deze 

documentaire ‘The Creation – the earth is 

a witness’ wordt dag voor dag een indruk 

gegeven van wat er op de 

scheppingsdagen gebeurde. Henry 

Stober werkte 4 jaar aan deze film en 

reisde over de hele wereld om de 

prachtige beelden vast te leggen.  

 

Meer ideeën 

- Maak een wandeling in het donker en 

luister naar de geluiden van de nacht. 

Of ga naar buiten als het schemert en 

kijk of je vleermuizen ziet. Deze week 

gaat de zon onder rond 19 uur. 

- Doe het licht uit in kamers waar 

niemand is. 

- Zet Nacht van de 

Nacht vast op de 

kalender op 28 

oktober 

 Deel met ons wat jullie doen in de zorg voor 

de schepping! We horen graag jullie tips en 

ideeën! Mail: anke.esmeijer@delichtboog.nl of 

stuur een appje naar Willienke: 06-57040578 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wlns-jjdKhY
https://www.mozaiek.nl/paginas/ollie-en-sophie-op-ontdekking-door-gods-schepping.html
https://www.mozaiek.nl/paginas/ollie-en-sophie-op-ontdekking-door-gods-schepping.html
https://www.mozaiek.nl/paginas/ollie-en-sophie-op-ontdekking-door-gods-schepping.html
https://www.youtube.com/watch?v=wlns-jjdKhY
https://www.youtube.com/watch?v=MVNBQUCaOSg
https://www.youtube.com/watch?v=MVNBQUCaOSg
https://www.youtube.com/watch?v=MVNBQUCaOSg
mailto:anke.esmeijer@delichtboog.nl

